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RECHTSCHAPENHEID - door Zuster Assunta 

 

“Laat uw linkerhand niet weten, wat uw rechter doet.” (Mt 6,3) 

Mijn beste broeders en zusters, zo bemind in het Goddelijk Willen, God 
leidt ons met het Licht van Zijn allerheiligste Wil om te sterken wat Hij in 
onze zielen heeft gestort, de schakeringen te bewonderen die de deugd van 
de rechtschapenheid rijkelijk bezit en elk van onze akten of handelingen in 
Hem te verfraaien en te verrijken. 

Geliefden, deze maand april waarin de natuur ontwaakt en ons uitnodigt 
de pracht en de liefde te bewonderen die de Schepper in geheel het 
universum heeft gelegd, vraagt tevens onze aandacht om stil te staan bij 
een bijzonder licht, dat uitgaat van het Goddelijk Willen, en bestemd is om 
een helder project met elke afzonderlijke ziel ten uitvoer te brengen. Dit 
licht viel op de aarde van Corato met de geboorte, in de tijd, van de 
pasgeboren Luisa Piccarreta. 

Met deze geboorte werd een boom geplant aan stromend water (Ps 1,3) met 
altijdgroene bladeren, waarvan de enorme wortels, zowel in lengte als in 
omvang, elk deel van de wereld hebben bereikt. 

Onder deze wortels, die licht, deugd en genade voorstellen mogen we onze 
blik richten op een ervan die zo subtiel en delicaat is, dat men zou kunnen 
denken hem zonder enig probleem te kunnen overslaan. Het is de deugd 
van de rechtschapenheid, de deugd die het hart zuivert, vrij maakt en in 
staat stelt God te zien. 

“Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.” (Mt 5,8)                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het zuivere hart is de bewaker van de rechtschapen ziel. Het is vrij van 
elke huichelarij of dubbelzinnigheid, van zaken, die het eigen ik ertoe 
aansporen een doel te willen bereiken dat niet van God komt. 

Rechtschapenheid heeft als uitgangspunt oprechtheid, waakzaamheid, 
eenvoud en voorzichtigheid. 

“Ik zend u als schapen tussen wolven. Weest dus omzichtig als slangen en argeloos 
als duiven.” (Mt 10,16) 

Voorzichtigheid, als hulp om de ziel de rechte weg te laten bewandelen, en 
eenvoud, synoniem van het vertrouwen en van de zekerheid in God, 
verdedigen ons tegen de wolven van de ongeordende verlangens. 

Deze deugd klopt aan bij de eenvoudige harten, die uitsluitend handelen 
om God lof te brengen, enkel en alleen om Hem te behagen zonder 
menselijke bedoelingen. Van deze laatste maakt de duivel gebruik om de 
zuiverheid van de rechtschapenheid te bezoedelen. Zij is de spiegel waarin 
God Zich wil bekijken om er Zijn welbehagen in te vinden.  

Wanneer men handelt met oprechte bedoelingen, dan lijkt elke akt, ook de 
meest onbeduidende voor het oog van de mensen, toch groot voor het oog 
van God, omdat hij in wezen de zuiverheid van handelen bezit. 

“De zuiverheid in het handelen is zo iets groots, dat wie handelt met als enig doel 
enkel Mij te behagen, niets anders doet dan licht te zenden in al zijn werken. Wie 
echter niet rechtschapen handelt, ook in het goede, doet niets anders dan duisternis 
verspreiden.” (Deel 3, 25.4.1900) 

Het goede dat gedaan wordt zonder rechtschapen intentie schept in de ziel 
een ontbreken van God. De ziel gelijkt een lege kan die bij het eerste 
zuchten van de wind van de hartstochten omvalt en misschien zelfs breekt. 
Daar tegenover staat de ziel die leeft in rechtschapenheid. Ze laat zich niet 
vastmaken aan een egoïstisch handelen, dat het product is van de 
menselijke wil. Ze streeft er niet naar de mens te behagen, maar verheugt 
zich juist over het zuivere werk, dat God in haar volbrengt en schenkt geen 
aandacht aan wat haar rechter- of linkerhand doet. (vgl. Mt 6,3) 

“De werken die Mij het meeste behagen zijn de verborgen werken, omdat ze vrij 
zijn van elke menselijke geest. Ze bezitten een zo grote kostbaarheid dat Ik ze als 
het waardevolste in Mijn hart draag.” (Deel 7, 18.10.1906) 

Hoe veel kunnen we leren van en putten uit de deugd van 
rechtschapenheid. Het is een schakel  die zich verbindt met persoonlijke 
onbaatzuchtigheid. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zuivere intentie wil niet een of ander bedankje bekomen, maar in 
navolging van Jezus Christus schenkt ze alles tot eer en glorie van de 
Vader. 

Dank verwacht zij niet van de aarde, maar juist van de Hemel en niet van 
de een of ander. Hoe groot zal de verbazing zijn wanneer wordt gezegd: 
“Voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen.” (Mt 6,2) 

Spreken, werken, misschien zelfs bidden om te ontvangen en niet te geven 
is alleen maar een menselijk belang en verwijdert de ziel van het licht van 
God. Hoe meer men rechtschapen wandelt naar het licht toe, des te meer 
ontdekt men de zuiverheid van de handeling waarmee het geestelijke 
leven van iedere christen zich moet verrijken. Dit geldt ongeacht de 
levensstaat waartoe iemand geroepen is om zijn zending te beleven. 

Het af te leggen pad dat rechtschapenheid van leven biedt is dat van op 
weg te gaan “door Christus, met Christus en in Christus”. 

“Heer, inspireer onze handelingen en begeleid ze met uw hulp, zodat ieder van 
onze activiteiten in U begin en vervulling vindt.” (Liturgisch gebed) 

God is bron van helder water, van ontoegankelijk licht, maar biedt de 
rechtschapen mens de mogelijkheid zich in Hem onder te dompelen, opdat 
zijn handelen, zijn akten, “zijn als scharlaken, wit kunnen worden als sneeuw”. 
(Jes 1,18) 

Het menselijk ik is zodanig geworteld in ons zijn dat, om het te vormen en 
langzamerhand uit te roeien, de kracht en de Macht van het Goddelijke 
FIAT absoluut noodzakelijk zijn. Wanneer de ziel zich opent voor het 
handelen van de Geest, verwerft ze wijsheid, kracht en licht en wat zij doet 
wordt ongekunsteld, zuiver en vruchtbaar voor de heerlijkheid van het Rijk 
van het FIAT Voluntas Tua, te beginnen hier op aarde. 

“De Goddelijke wetenschap ligt besloten in de rechtschapen handelswijze, want het 
oprechte handelen omvat het mooie en het goede. Men vindt er orde, schoonheid, 
dienstbaarheid, vaardigheid. Alles wat Ik echter deed, van het grootste tot kleinste, 
diende één nuttig doel. De bron waaruit het voortkwam was immers Mijn 
rechtschapen handelen. Wie het rechtschapene verlaat, verwijdert zich van het 
rechtvaardige, heilige en dienstbare. Hij zal zijn als een plant zonder aarde, die 
onder de stralen van een brandende zon, door weer en wind zal uitdrogen.” (Deel 
8, 23 oktober 1908) 

Broeders en zusters, daarom is het noodzakelijk te weten en te beseffen hoe 
men het geestelijke leven beter kan beleven. Het hoofdkenmerk van het 
Goddelijke Willen is immers juist innerlijke orde te scheppen, zodat elke 
deugd vrucht draagt zoals het door de Geest van de Vader is vastgesteld. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien de kennis van oprecht handelen ontbreekt, kan een handeling zich 
huichelachtig voordoen. Immers, de rechtschapenheid ontbreekt, waardoor 
men denkt de ander te winnen of het gewenste effect te bereiken, misschien 
zelfs door een subtiel bedrog. In werkelijkheid bedriegt men echter zichzelf 
doordat men schade toebrengt aan het Goddelijk werktuig van de vrede. 
Daarin moet de ziel verheven worden tot de zuivere en duurzame vrede 
van God. 

“Het zuivere handelen maakt de ziel vrij van menselijke interesse en van het 
verlangen naar erkenning en waardering, soms zelfs van kleine dingen.”  
(Johannes van het Kruis) 

 

Geliefde broeders en zusters, dit regelmatig stilstaan bij een afzonderlijke 
deugd, in het licht van de Wil van God, maakt deel uit van een geestelijke 
versterking, die we allen nodig hebben. 

Het is samen op tocht gaan, samen groeien, samen drinken van de zuivere 
bron van de Heilige Goddelijke Wil. Daarnaast stelt het ons in staat te 
leven, te bidden en ons voor elkaar te geven. Maken we ons de woorden 
van Paus Franciscus eigen, die hij sprak op de avond van zijn uitverkiezing 
op de stoel van Petrus, op 13 maart 2013: “We willen een weg van 
broederlijkheid inslaan, van liefde en van onderling vertrouwen. Laten we steeds 
voor elkaar bidden, de een voor de ander”.  

De rechtschapenheid van leven, handelen en intentie bevestigt het leven 
dat wij samen delen. Deze samenhang zal helder en zacht zijn, de 
samenhorigheid edelmoedig en het licht dat neerdaalt van de bron van 
Licht zal innemend zijn. Dit Licht voedt ieder van ons, onze associatie, de 
Kerk en iedere ziel van goede wil. 

Van Luisa, onze oudste zus en lerares, willen we leren in oprecht handelen 
te leven en ook eerherstel te brengen voor wie dit niet kennen. 

“Heer, ik geef U Uw zuiverheid om U te bemoedigen bij het gebrek aan 
goede bedoelingen en bij het zien van slijk en bedorvenheid in vele zielen” 
(Uren van de Passie – 18de uur). 
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In de zuivere en heldere bron van het Gods handelen, omarm ik u allen,  
Zr.Assunta                                                                                                            



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Huis van de Goddelijke Wil 
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Zondag 21 april was het de 50ste wereldgebedsdag voor 
roepingen. Op 6 oktober gaf Paus Benedictus XVI ons hierover 
nog een boodschap mee. Daarin schreef  hij ook het volgende: 

 

"Jezus volgen betekent ONZE EIGEN WIL 
ONDERDOMPELEN IN DE WIL VAN HEM en Hem 
werkelijk prioriteit geven, de eerste plaats op elk gebied van ons 
leven: in het gezin, op het werk, in onze persoonlijke interesses, 
in onszelf. Het betekent onze levens aan Hem geven, in 
diepgaande nabijheid met Hem leven, door Hem binnengaan in 
de gemeenschap met de Vader in de Heilige Geest, en als 
gevolg daarvan met onze broeders en zusters. Deze 
gemeenschap van leven met Jezus is de bevoordeelde omgeving 
waarin het leven volmaakt en vrij zal zijn. 

Roepingen tot het priesterschap en het gewijde leven komen 
voort uit de ervaring van een persoonlijke ontmoeting met 
Christus, vanuit een gemeende en vastberaden dialoog met 
Hem, OM ZIJN WIL BINNEN TE GAAN." 

  

 


