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DE VIERENTWINTIG UREN VAN DE PASSIE 

VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS 

 

 

 

"De voldoening die Jezus heeft wanneer deze uren worden overwogen, is groot.  

Hij zou daarom willen dat er zich van deze meditaties in elke stad of dorp, 
tenminste één exemplaar bevindt en dat zij worden beoefend.  

In dit eerherstel zal Hij Zijn stem horen en de gebeden                             
die Hij richtte tot de Vader tijdens Zijn smartelijke Passie."    

 

(Luisa Piccarreta) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UITNODIGING 

 

Aswoensdag 2013 brengt ons weer in onze jaarlijkse vastentijd. 
Ook nu willen wij het verlangen en de uitnodiging van Jezus 
beantwoorden.  

We komen samen op zondag 17 maart OF donderdag 21 maart 
OF zaterdag 23 maart, in het 'Huis van de Goddelijke Wil' te 
Drongen, telkens van 14 u tot 17.30 u. Na een inleidende 
conferentie bidden we met de woorden van Jezus zelf. 

Wie aan één van deze namiddagen rond de Passie moeilijk kan 
deelnemen kan eventueel ook op woensdag 27 maart (tijdens 
de Goede Week) met ons komen meebidden. 

Wie graag een tweede keer komt is dan ook weer welkom van 
14 u tot 17. 30 u. 

 

Breng a.u.b. je 'Uren van de Passie' mee, je gebeden- en je 
kruiswegboekje.  

 

Wil je deelname bevestigen door te telefoneren (09/227.97.59)  

of door te mailen (goedeledemaeyer@hotmail.com). Dankjewel!  

 

"Mijn dochter, deze UREN VAN DE PASSIE zijn de kostbaarste van alle 
godsdienstige oefeningen. Ze zijn immers niets anders dan het herhalen van wat Ik 

deed tijdens  

Mijn sterfelijk leven en wat Ik bestendig verder doe in het Allerheiligste Sacrament.  

Wanneer Ik deze Uren hoor, hoor Ik Mijn eigen stem en Mijn eigen gebeden..." 
(Jezus) 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 
 

 

 

 

"De oogst is groot, maar arbeiders zijn er 
weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst 
of Hij arbeiders wil sturen om de oogst 
binnen te halen." (Lc 10, 2) 

 

Vandaag is dit te horen in het evangelie. We kennen het als 
het geliefkoosde vers van de H. Annibale Maria di Francia, 
de censor van Luisa's geschriften. Hij was het die met de 
Uren van de Passie bij de paus kwam... 

 

 

Laten we - in de Goddelijke Wil - met hem, met Luisa, 
met de gemeenschap van alle heiligen in de hemel en de 
gemeenschap van alle gelovigen hier op aarde, heel intens 
bidden voor onze Kerk, voor onze Paus Benedictus XVI en 
voor een heilige opvolger. 

 

 


