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ZALIG PASEN  -  GEZEGENDE  PAASTIJD 
De dag rijst rood in het verschiet, 
de hemel zingt het hoogste lied, 
de aarde juicht uit alle macht, 

de hel barst los in jammerklacht. 
Omdat de Koning komt en stoot 
de deuren open van de dood, 
bevrijdend uit de lange nacht 

het volk dat in het duister wacht. 
Die lag besloten met een steen, 
een wacht soldaten eromheen, 
stijgt uit het graf en triomfeert 

in al zijn pracht. De Heer regeert. 
Nu zijn de tranen en de pijn 

voorbij. De dood zal niet meer zijn. 
Een stralende engel kondigt aan: 
De Heer is waarlijk opgestaan. 
Laat dan ons Pasen zalig zijn, 

voor ieder een volmaakt festijn. 
Maak ons, ontheven aan de dood, 
aan uw nieuw leven deelgenoot. 

U, Jezus, zij de lof gebracht. 
De dood is dood. Gij straalt in pracht. 

U met de Vader zij de eer, 
U met de Geest voor immermeer. 

 
 
"Gezegend kind, je weet dat Ik aanwezig was bij de Verrijzenis van mijn 
Zoon maar Ik zei er aan niemand een woord over. Ik wachtte af tot Jezus 
het zelf zou manifesteren dat Hij glorieus en zegevierend was verrezen.  
De eerste die Hem verrezen zag, was de gelukkige Magdalena en daarna 
de vrome vrouwen. Allen kwamen naar Mij toe om Me te zeggen dat zij 
Jezus verrezen hadden gezien en dat het graf leeg was. Ik luisterde naar 
iedereen en met een triomferende houding bevestigde Ik hen allemaal in 
het verrijzenisgeloof."                                             (Maria tot Luisa Piccarreta) 

 


