
 

Leven in de Goddelijke Wil – Vlaanderen 

 KERSTMIS 2015  

 

De Dienares Gods  
Luisa Piccarreta 

 
       

 

 

 

 

 

 

KERSTMIS 
 

Heden is Christus geboren, 
 heden de Verlosser verschenen.  

Heden zingen de engelen op aarde,  
is er bij de aartsengelen vreugde,  
heden juichen wij, Gods kinderen:  

Eer aan God in den hoge. 
 

Laten we God danken omdat Hij niet enkel kwam om ons te verlossen maar om de 
oorspronkelijke genade van de Schepping te herstellen: het Rijk van Zijn Wil op 
aarde zoals in de Hemel. En zeggen we Hem ook dank omdat Hij aan ons de 
mysteries van Zijn koninkrijk heeft geopenbaard door het leven en de geschriften 
van Luisa Piccarreta. 
 
 
"Mijn dochter, voor wie Mijn Wil doet en erin leeft is het altijd Kerstmis. Als de ziel 
Mijn Wil binnenkomt word Ik ontvangen in haar akt. Als zij haar akt uitvoert, 
volbreng Ik Mijn Leven. Als zij haar akt voleindigt, verrijs Ik weer. En de ziel blijft in 
Mij ontvangen zijn, volbrengt haar leven in dat van Mij en rijst opnieuw op in Mijn 
Akten. (...)                                                                                                                          
Voor wie Mijn Wil doet en erin leeft is het dus altijd Kerstmis - Ik word weer 
geboren in al haar akten. Voor wie Mijn Wil doet en erin leeft moet Mijn geboorte, 
Mijn leven, Mijn dood en Mijn verrijzenis een onophoudelijke akt zijn die nooit 
wordt onderbroken. Wat zou anders het verschil zijn, de onmeetbare afstand, met 
de andere heiligheden?" (uit dl 16) 
 

ZALIG KERSTFEEST! 
GEZEGENDE KERSTTIJD! 

 


