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“Tot hen die in Hem geloofden, zei Jezus: ‘Indien gij trouw blijft 
aan Mijn woord, zijt gij waarlijk Mijn leerlingen. Dan zult 
ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken.’” 
(Joh 8,31-32) 

 

Leerling zijn van Jezus houdt in zich te verenigen met Zijn Wil, Hem 
vrij te volgen en de vrijheid te imiteren waarmee Hij ons de 
Verlossing vrij heeft geschonken. 

Jullie allen, van de verenigde familie van het Goddelijk Willen, die 
vrij werd opgericht, laten we het voorbeeld volgen van onze Luisa 
die in vrijheid haar Fiat uitsprak tot de Wil van God. Zij maakte van 
haar vrije wil het concrete en snelle instrument om zich te verenigen 
met die vrije Akt waarmee God Zijn gaven kwistig en gratis uitdeelt. 
Zo bracht ze de uitspraak van Jezus ten uitvoer: “Voor niets hebt gij 
ontvangen, voor niets moet gij geven.” (Mt 10,8) 

Dit is de vrucht die voortkomt uit een leven vrij van elke menselijke 
interesse. 

Leven in de Wil van God en leven met Zijn vrijheid is één en 
hetzelfde. Hij schiep ons vrij, opdat we tot Hem zouden terugkeren 
op grond van diezelfde vrijheid, waarmee Hij ons schiep en verrijkte 
met Zijn gaven. Hiertoe behoort ook de vrije wil die de steun, de 
kracht en het kompas is om de vrijheid te gebruiken volgens Gods 
plan voor iedereen. 

Het geschenk van de vrijheid plaatst de mens voor een grote 
verantwoordelijkheid, maar herinnert hem tegelijkertijd aan zijn 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oorsprong. Deze is de Akt waarmee God hem op vrije wijze schiep 
en bekleedde met de kracht van Zijn Wil, welke hij verloor door de 
rebelse akt van de menselijke wil in het paradijs. 

“Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat 
u niet opnieuw het slavenjuk opleggen.” (Gal 5,1) 

Nemen we de akt van onze vrijheid en bekijken we haar in de 
spiegel van de Goddelijke Gerechtigheid. Ze laat de genade 
zegevieren en doet ons de vrijheid begrijpen volgens God en niet 
volgens de wereld. 

“Genade en vrijheid doordringen elkaar. De genade van God gaat ons altijd 
vooraf en draagt ons. Maar het blijft ook waar dat de mens geroepen is mee 
te werken.” (Benedictus XVI in ‘Jezus van Nazareth - deel III’) 

Als kinderen van het Licht, beste vrienden, moeten we ons zelf 
spiegelen aan de vrijheid die rondgaat in de Drie-eenheid. Drie 
onafscheidelijke Personen in het Willen, verenigd en onderscheiden, 
maar die vrij zijn om te handelen, Zich te geven en lief te hebben 
zonder enig voorbehoud. Aan de basis van alles ligt immers de 
vrijheid die zich verbreidt en het leven bindt van één God in drie 
Personen en drie Personen in Een: de ene en drie-ene God. 

Zo schenkt de gave van de vrijheid aan de mens wederkerige 
edelmoedigheid. Zij bindt al zijn daden met de band van 
rechtschapenheid en verwijdert hem van de bekoring om van de 
vrije wil een eigen vermogen te maken, waarbij hij het gevaar loopt 
de christelijke waarden die zijn leven vormen, te verstikken. 

De ondersteuning van zulke waarden biedt ons het woord van de 
Heer: “Neemt Mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.” 
(Mt 11,29) 

De macht van de vrijheid daalt van boven neer. Hierdoor verwerft 
de ziel de kracht, het vermogen en het Licht om haar in elke 
levensstaat en omstandigheid in te zetten. 

“Om zeker te zijn en aan het schepsel zekerheid te geven, bind Ik hem met 
ketenen van Licht. Dit doe Ik om hem niet de vrije wil te ontnemen die hem 
werd gegeven bij de schepping. 
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Deze ketenen van Licht zullen zijn akten bekleden. In zijn vrije wil zal hij 
zich dus vrij voelen en gebonden, niet gedwongen maar onbevangen.  

De ringen van Licht zullen hem omvormen in hetzelfde Licht.” (Deel 23, 
8.3.1928) 

Dit zijn de listen van God, die niet binnendringt in het intiemste 
wezen van Zijn kind, maar hem liefkoost met het Licht van Zijn 
Geest en de wolken verdrijft die hem verwijderd houden van de 
hemelse Vader. 

De vrije ziel zoals door God bedoeld, wordt nooit moe water te 
putten uit de doopvont, waar zij werd bevrijd van de oude mens en 
bekleed met de nieuwe (vgl. Ef 4,22-24). Herboren uit genade en uit het 
Licht dat haar vrije wil sterkt, stelt het haar in staat te leven als kind 
van God en niet als slaaf. 

“Gij zult vol vreugde water putten uit de bronnen der redding.” (Jes. 12,3) 

Rebelse vrijheid verbonden met de menselijke wil leidt tot de 
ongevoeligheid van de geest, tot een gebrekkige controle over de 
gevoelens die de intellectuele vermogens op gang brengen, 
waardoor het schepsel zowel aan de morele als de spirituele afgrond 
komt. Als het schepsel daarentegen bereid is te leven met de zuivere, 
van God ontvangen vrijheid, nadert hij het meest tot Hem. Hij 
verwerft bovendien de kracht en het vermogen het goede van het 
kwade te onderscheiden, het ware van het valse. Hij zal niemand 
beschadigen maar wel doen helen met wijsheid en rechtschapenheid. 

“Op grond van zijn vrije wil bezit het gelukkige schepsel dat op aarde leeft, 
de macht het goede dat hij wil te veroveren en te vermenigvuldigen.” (Deel 
26, 4.5.1929) 

Beste vrienden, met het overwegen van de vrijheid in het Licht van 
de Goddelijke Wil ontdekken we onze identiteit en het liefdevolle 
doel waartoe de Heer ons uit het niets schiep. De vrijheid biedt 
ruimte aan de Schepper die Zijn schepsel bekleedt met wat hij bezat. 
Zo bezit hij de vleugels om zich te verheffen boven de aarde en het 
doel te bereiken waartoe God hem de vrije wil gaf. Hoe 
onbegrijpelijk is dit voor de menselijke geest, zeker bij een 
onstandvastig geloof. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mijn dochter, Wij willen dat het schepsel iets geeft van zichzelf, zijn wil 
om het goede te verlangen. Zo kunnen Wij in staat zijn hem te zeggen: ‘Kijk 
je hebt het verdiend, omdat je van jouw kant hebt gedaan wat mogelijk was 
om het te verkrijgen. En Wij geven het je.’ Dit is de reden waarom Wij eerst 
bekend maken wat Wij aan het schepsel willen geven.” (Deel 28, 26.2.1930) 

Dit is de reden waarom God ons een vrije wil heeft gegeven. Zonder 
rekening te houden met het niets waaruit Hij ons schiep, biedt Hij 
ons de mogelijkheid ons de verdiensten van Christus eigen te maken 
en ons aan Hem te aan te bieden. Daarbij geven we Hem Zijn eigen 
rijkdom aan als de onze, omdat Hij wil dat we ons gewild en met 
liefde redden. 

Zo schreef de H. Augustinus al: “God die je zonder jou geschapen heeft, 
kan je niet zonder jou redden.”                                                                   
Het is een wonderlijk mysterie en we zijn geroepen eraan deel te 
nemen door de vrije vereniging van onze wil met die van onze 
Schepper. We willen alles en iedereen tot God brengen in ruil voor 
wat we hebben ontvangen. 

Vanuit haar mystieke ervaring vertelt Luisa hoe we hierin zullen 
slagen.  

Jezus: “Weet je waarom je niet iedereen vindt en velen je ontsnappen? Het 
is de kracht van de vrije wil. Maar Ik wil je het geheim leren waar allen te 
vinden. Kom binnen in Mijn Mensheid. Daar vind je al hun akten - als in 
bewaring gehouden - die Ik op Mij nam om Mijn hemelse Vader 
genoegdoening te schenken in hun naam.” (Deel 16, 29.12.1923) 

Broers en zussen, als de vrije wil wordt beleefd zoals God het wil, 
brengt hij bijeen wat we hebben ontvangen en raakt niets verdeeld. 
Jezus nam alles in bewaring in zijn Allerheiligste Mensheid om het 
leven van iedereen te beschermen, dat gevormd is uit de tijdens het 
leven gestelde akten. 

Wonder van Liefde, wie zal het lef hebben niet te voldoen aan wat 
Jezus van ons vraagt? 

Men moet bedenken dat de vrijheid, als gave die bevrijdt, de 
persoon flexibel maakt voor de Wil van God en hem in staat stelt 
weer aan te sluiten bij de rode draad die de Wil van Jezus verenigde 
met die van de Vader. Dit is de christelijke vrijheid. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 
 

 

Wanneer de vrijheid voor Gods oog wordt geleefd vormt ze die 
innerlijke burcht waaruit de akten van het schepsel voortkomen als 
lichte veertjes om neer te dalen op de hoogste top van de berg van de 
zaligsprekingen. 

Maria, model van authentieke vrijheid, ondersteun onze vrije wil en 
maak hem krachtig en standvastig voor de heerlijkheid van het Rijk 
van het Allerhoogste Fiat op aarde. 

 

Met jullie verbonden door een vrij ’ja’ tot het Goddelijke Willen, 

Zalig Nieuwjaar 

 

Zr. Assunta, 

een kleine dochter van de Goddelijke Wil  

 

 

 

----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Nu al worden jullie de data doorgegeven voor de Passienamiddagen 
tijdens de Vasten. Er volgt wel nog een uitnodiging. Op dat moment 
zullen jullie gevraagd worden een keuze te maken tussen deze 4 data: 

zondag 17 maart 2013 

donderdag 21 maart 2013 

zaterdag 23 maart 2013 

woensdag 27 maart 2013 

 


