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“Vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.” (Lc 2,14) 

 

Een koor van engelen kondigt de Vrede aan, die van de hemel op 
aarde afdaalt in het hart van de “Vredevorst” (Jes 1,16) om haar aan 
alle mensen van goede wil te geven. De engelen wekten de mensheid 
uit de verdoving van hun godvergetenheid. 

“Het uur om uit de slaap te ontwaken is reeds aangebroken. Thans is 
ons heil dichtbij.” (vgl. Rom 13,11) 

Door uit de hemel af te dalen heeft het vleesgeworden Woord de 
wereld Vrede gebracht. Na de verrijzenis maar voor Zijn terugkeer 
naar de Vader heeft Hij haar achtergelaten in Zijn Kerk als 
onderpand van redding en heiligheid. Zo is het scheepje van Petrus 
in staat de tocht af te leggen naar de kalme zee van de vervulling van 
het FIAT Voluntas Tua, “op aarde als in de hemel”. (Mt 6,10) 

 

Beste broeders en zusters, in het licht van de Goddelijke Wil willen 
we de volle betekenis en ons begrip van het woord Vrede verdiepen 
en hiervan genieten. 

Jezus’ hele leven is één grote aankondiging van Vrede geweest. 
Voortdurend zaaide Hij de Vrede, te beginnen bij de heilige stal tot 
aan de laatste uren van Zijn aardse leven. Om Zijn apostelen te 
troosten zei Hij toen: “Vrede laat Ik u na; Mijn Vrede geef Ik u. Niet 
zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u.” (Joh 14,27). 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe veel Licht en Liefde bevatten deze twee woorden: “Mijn Vrede”. 

Jezus geeft ons het geschenk van Zijn Vrede. Hij vertrouwt haar toe 
aan de apostelen en dus aan de Kerk. 

De Vrede van Jezus is onze Vrede, niet de vrede die de wereld met 
al zijn vleierij ons meent aan te bieden.  

De Vrede van Jezus is een overstromen van het Goddelijk wezen, 
waarin de Vrede rondgaat zoals in het Rijk van de Drie-eenheid. De 
vrede die de wereld biedt is echter een uiting is van menselijk 
egoïsme, dat zich transformeert in drang naar macht en tijdelijk 
gewin ten koste van de zielen. 

Dat alles, beste vrienden, maakt geen deel uit van de christelijke 
Vrede. Het is slechts gebrek aan eenheid tussen de menselijke wil en 
de Goddelijke Wil, die de mens afwijst met louter menselijke 
bedoelingen. 

De Vrede is geen te beoefenen deugd, maar een toestand van de ziel, 
die als een kostbare schat moet worden gekoesterd. Men moet er 
zorgvuldig mee omgaan omdat het een Gave is die God in de ziel 
van de mens heeft gelegd op het moment van Zijn Schepping. 

Uit deze Gave, die in het binnenste van de mens in de schaduw is 
komen te staan, komen wijsheid, Licht en helderheid van geest 
voort. Ze is als een kalme zee, waardoor God zich zelf bewondert in 
de ziel en de ziel zich bewondert in God. 

Sereniteit, blijdschap, vreugde, kracht en vele andere kenmerken 
van de Vrede liggen ingesloten in de ziel van elk kind van God. God 
is immers Vader van allen en geeft aan iedereen wat Hij aan ieder 
afzonderlijk geeft zonder onderscheid van ras, cultuur of godsdienst.  

Zulke eigenschappen zijn goddelijke deeltjes die niemand kan 
vernietigen noch afnemen, want de Vrede is een bezit dat iedere 
mens nastreeft, omdat Ze Goddelijk Licht is. 

“De Vrede is Licht en alles wat de ziel denkt, zegt en doet is Licht 
dat ze uitstraalt. De vijand kan niet naderen, want hij voelt dat hij 
door dit Licht wordt getroffen en hij is gedwongen te vluchten om 
niet verblind te geraken.” (Deel 13, 18 december 1921) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Vrede is het Licht dat teruggegeven is aan het volk dat wandelde 
in het duister van het menselijke willen. “Het volk dat ronddwaalt 
in het donker, ziet dan een helder licht en eindeloos is de vrede.”      
(Jes 9,1.6a) 

De vijand probeert deze Vrede te verstoren, maar ze wordt 
verdedigd door de Vredevorst.  

“Ik beroem Mij erop Mij Vredevorst te laten noemen en er bestaat 
geen Vrede zonder Mij. De echte Vrede ben Ik. De Vrede is de 
beheersing van zichzelf. In het contact met een vreedzame persoon 
voelen ook de meest vijandige mensen de macht die de Vrede bezit.” 
(Deel 13, 18 december 1921) 

Beste broeders en zusters, het is dus niet nodig de Vrede buiten jezelf 
te zoeken of je uit de wereld of van de mensen met wie je leeft terug te 
trekken. De Vrede is God immers en God woont in jou met Zijn Vrede. 
Het volstaat naar onze Luisa te kijken. Alles in haar was Vrede. Haar 
ziel, hart en kamertje waren oases van Vrede. Tegenwoordig wordt 
de bezoeker nog opgenomen in de vredige atmosfeer die uitgaat van 
deze plaats. Hier beleefde Luisa de Vrede en gaf de Vrede door aan 
allen die het geluk hadden haar te bezoeken. Luisa ontving deze 
Vrede uitsluitend van Jezus, ook wanneer er vanuit haar omgeving 
niets dan tekenen van tegenstand kwamen. 

Een ziel in wie God leeft als de Koning van de Vrede kan niets maar 
dan ook niets verontrusten.  

Het zou een grote aanwinst voor ons zijn, mijn geliefden in de Heer, 
als we met hulp van de genade dit vreedzame erfgoed, dat de Vader 
in ons heeft gelegd, tot zijn recht kunnen laten komen. De vrede 
maakt de ziel immers flexibel en zacht om uit het Hart van God 
druppeltje voor druppeltje de nectar van de Vrede op te zuigen. Ze 
stelt ons in staat de waarheden op te nemen die Hij ons voortdurend 
openbaart. De vreedzame ziel is daartoe afhankelijk van de Vrede 
die heerst binnen de Drie-eenheid. Ze bindt zich aan die liefdesband 
die de drie Goddelijke Personen verenigt. Van hieruit laten Vrede en 
Goddelijke Wil druppels van stabiliteit en onveranderlijkheid over 
de mensheid regenen om de Goddelijke Heiligheid die Jezus 
beleefde in Zijn mensheid, te verwerven. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mijn dochter, indien je er waarde aan hecht met Mij verenigd te 
blijven, bewaar dan de Vrede als je grootste schat.” (Deel 6, 12 april 
1904) 

Het geheim dat de Vrede ongerept bewaart, is de Liefde waarmee je 
handelt en waarmee jij je broeder bekijkt met de vreedzame ogen van 
het Goddelijk Kind. Hoe liefdevol handelde Hij toch vanaf het 
moment van Zijn geboorte. 

Van een krot wordt de stal van Bethlehem tot een ontvangstzaal voor 
heel het menselijke geslacht. Zowel de nederige herders die met 
geloof de boodschap van de Vrede hadden aangenomen als ook de 
Wijzen die gelovig het Licht van de ster in zich hadden opgenomen, 
bereikten de plaats waar de Goddelijke Koning en de Koningin van 
de Vrede op hen wachtten. 

“De aarde wordt in haar waardigheid hersteld juist door het feit dat 
ze open staat voor God, waardoor ze opnieuw het ware Licht 
ontvangt en haar schoonheid en waardigheid herkrijgt door de 
harmonie tussen menselijk en Goddelijk Willen, door de vereniging 
van hoog en laag.” (Benedictus XVI – uit Gregorius van Nyssa) 

Beschouwd in het Licht van het Goddelijke Willen overtreft de 
Vrede de door de menselijke wil veroorzaakte breekbaarheid en staat 
ze de ziel toe de fundamenten van het eigen bestaan te onderzoeken. 

Dit is de reden, beste vrienden, dat we onze overweging willen 
concentreren op het charisma van het Goddelijke Willen, waartoe wij 
geroepen zijn het te beleven. Dit is een deel van de christelijke 
roeping, maar dan verrijkt met de opdracht die de gave van alle 
gaven bevat, namelijk te leven in Vrede, Licht en Eenheid in de Wil 
van God. 

Mag onze familie met al haar aangesloten leden een oase van Vrede 
vormen naar het voorbeeld van de heilige Familie. Ver verwijderd 
van het lawaai van de wereld werd de Vorst van de Vrede er 
opgenomen in geloof en Goddelijke Liefde. 

De Vrede is eenheid en wij allen die verenigd zijn in de Wil van de 
Vader, kunnen Vrede schenken en bewerkers van Vrede zijn (vgl. 
Mt 5,9). Dit doen we verenigd met allen die verlangen de Vrede te 
beleven die besloten ligt in het Willen van de Drie-eenheid. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 
 

 

Bij de stal, de plaats van Licht en Vrede, van nederigheid en 
armoede, willen we de eenheid van willen bereiken. 

 

Beste wensen van Vrede in de Vrede van Jezus. Zij is ons anker van 
stabiliteit, Licht en Vrede. 

 

Met het verlangen te leven met een van vrede vervuld hart omarm ik 
jullie allen,  

 

Zuster Assunta,  

een kleine dochter van de Goddelijke Wil 

 

 


