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ONZE GODDELIJKE WIL-RETRAITE MET FR. ROBERT YOUNG 
KOMT NU HEEL DICHTBIJ. WIE ZICH AANMELDDE ONTVANGT 

BINNENKORT NOG EEN SCHRIJVEN. MOGEN WE AAN WIE NIET 
DEELNEEMT VRAGEN OM ONS INTENS BIDDEND TE 

BEGELEIDEN IN DE GODDELIJKE WIL. DANK! 

++++++++++++ 

BOEK van de HEMEL  

(uit het nieuwe bundel)    

30.1.1906   -   volharding  

Terwijl mijn gebruikelijke toestand voortduurde kwam mijn gezegende 
Jezus en zei mij:                                                                                                  
"Mijn dochter, hoe noodzakelijk is het voor de ziel dat ze volhardt in het 
doen van het goede dat zij begonnen is. Hoewel zij een begin heeft, zal zij 
geen einde hebben, en vermits zij geen einde heeft is het nodig dat zij 
handelt op dezelfde manier als de Eeuwige God.                                           
God is rechtvaardig, heilig en barmhartig. In Hem ligt alles besloten. Maar 
is dit slechts waar voor één dag? Neen, voor altijd! De ziel mag dus niet de 
ene dag geduldig, nederig en gehoorzaam zijn en de andere dag 
ongeduldig, hoogmoedig of nukkig. Dit zijn onstandvastige houdingen, 
ondeugden. Het is een mengsel van zwart en wit, licht en duisternis. Het 
betekent allemaal verwarring en wanorde, een manier van handelen die 
heel anders is dan die van de Schepper.                                                               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

In zo een ziel is er steeds weer oorlog omdat de hartstochten die oorlog 
veroorzaken. Deze zien zich daartoe heel dikwijls gesterkt en hopen de 
overwinning te behalen. De demonen, de schepselen, en ook de deugden 
die teleurgesteld raakten, veroorzaken tegen haar een verwoede oorlog en 
het eindigt met afkeer tegenover haar. Indien deze zielen worden gered, o, 
wat zal het vuur van het vagevuur dan veel werk hebben.  

Anderzijds, voor een standvastige ziel is alles vrede. Enkel de volharding 
houdt alles op zijn plaats. De passies voelen zich al sterven en wie zal, dicht 
bij de dood zijnde, denken iemand een oorlog aan te doen? De volharding is 
het zwaard waar alles voor vlucht. Ze is een keten die alle deugden 
verbindt, zodat men zich er onafgebroken gestreeld door voelt. En het vuur 
van het vagevuur zal niets meer te doen hebben want de volharding zal 
alles hebben geordend en de handelswijzen van de ziel hebben gelijk-
gemaakt aan die van de Schepper." 

++++++++++++ 

Dit schrijft Zuster Assunta uit Corato: 
 
“Toen vormde God de mens uit het stof van de aarde en blies 
hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend 
wezen. Dan legde God een tuin aan in Eden en plaatste daarin 
de mens.” (Gn 2,7-8) 
(Eden: ‘tuin van God’, volgens de bijbelse interpretatie vertaald als ‘aards paradijs’) 

Dit is slechts een minimale verwijzing naar de oorsprong van de 
mens en dus van ieder van ons. Het Licht van de Goddelijke Wil 
zal de horizon van onze zielen verbreden om enkele druppels te 
bereiken van deze grote  gave die voor de menselijke geest 
haast onbegrijpelijk is: de geschapen mens, centrum van het 
geschapen universum. Onze oorsprong is goddelijk en wortelt in 
de hartslag van de drie Goddelijke Personen. Zij wilden, als in 
een sterke afdruk van liefde, een zoon naar hun gelijkenis 
maken - scheppen: “Laten wij de mens maken, op ons 
gelijkend.” (Gn 1,26) “De schepping is het gemeenschappelijk 
werk van de heilige Drie-eenheid.” (KKK 292) 
Nu, het is voor de mens als het ware natuurlijk om te groeien in 
dit goddelijk leven, het te bewaren en er zorg voor te dragen, 
om het zoonschap te genieten van de Drie-eenheid en Haar 
heiligdom binnen te gaan om de ene en drievuldige God te eren 
die ons het leven heeft gegeven. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

“Looft de Heer in zijn heiligdom, looft Hem in het firmament 
van zijn macht. Looft Hem om zijn grote daden, looft Hem om 
zijn immense majesteit.” (Ps 150) 
De mens is leven en dit leven heeft hij ontvangen van de Maker 
van het leven, Hij die in de Schepping van het universum een 
stortvloed deed neerkomen van kracht, van liefde en goddelijke 
schoonheid zonder grenzen. Hij overspoelde het levend wezen 
dat naar Zijn beeld is geschapen en stelde hem aan tot koning 
van het geschapene. 
“Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de 
lucht en over alle dieren op het land.” (Gn 1,26) 
Een tuin van Eden die alleen voor hem is gemaakt, een huis dat 
niet door mensenhand is gebouwd maar door de goddelijke 
Schepper. De Schepping is geen schilderij. Zij is leven in de 
vruchtbaarheid en zij is leven voor de mens die met haar leeft 
en alles van haar ontvangt. In de levende mens worden alle 
goede dingen gecentraliseerd die de Godheid rijkelijk geeft, met 
inbegrip van wat van de natuur komt en zal dienen als middel 
om zijn geestelijk en ook zijn natuurlijk leven te verrijken. 
“De waardigheid van de menselijke persoon wortelt in zijn 
geschapen zijn als beeld en gelijkenis van God; ze wordt 
voltooid in zijn roeping tot de goddelijke zaligheid.” (KKK 1700) 
De Kerk herinnert ons daaraan in Lumen Gentium n.42:  
“Wij zijn allen geroepen tot heiligheid” en de apostel Paulus 
zegt: “Het is de Wil van God dat u zich heiligt.” (1Tes 4,3) 
 

++++++++++++ 

 
OOK NOG EENS HARTELIJK DANK AAN ALLEN DIE EEN GIFT 

DEDEN VOOR CORATO!!!  MEN HEEFT ER ECHT NOOD AAN HEEL 
WAT FINANCIËLE STEUN VOOR ALLES WAT DE ZALIG- EN 

HEILIGVERKLARING AANBELANGT VAN LUISA PICCARRETA.  
VAN DAARUIT KWAM OOK EEN UITERST GEMEEND DANKJEWEL 

AAN IEDEREEN DIE EEN BIJDRAGE LEVERDE. 
 

 


