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KONINGIN VAN DE GODDELIJKE WIL

Vanwaar de relatie tussen de Maagd van Guadalupe en de
Koningin van de Goddelijke Wil?

De Maagd van Guadalupe is de enige Maagd die is
omgeven door vele stralen.

Van deze vele stralen is sprake in het Boek van de Hemel.

Don Sergio Pellegrini




Als |k een schepsel uitkies
om de mensheid een zending te brengen
die een universeel goed bevat,
sluit Ik eerst al dat goede in in de uitverkorene zelf.
Dat schepsel moet al het goede
overvloedig in zich dragen
dat anderen moeten ontvangen,
ook als die anderen
misschien niet alles daarvan
tot zich willen nemen.
Dit was het geval
met de Onbevlekte Koningin die uitverkoren was

om de Moeder van het Eeuwige Woord te worden

en bijgevolg de Moeder van alle verlosten.

Alles wat zij hadden te doen
en al het goede dat zij konden ontvangen
bevindt zich in de Hemelse Koningin,
als in de sfeer van een zon,
op een manier dat iedere verloste zich beweegt

rond de Zon van de Hemelse Mama.




Zij handelt als de zeer tedere Moeder,
die niets anders doet dan Haar kinderen voeden
met Haar stralen, Haar licht, Haar heiligheid
en Haar moederlijke liefde.
Maar hoeveel van de stralen die Zij verspreidt,
worden door de schepselen niet geweigerd,
omdat zij zich in hun ondankbaarheid

niet willen scharen rond de Hemelse Moeder?
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Gezegend feest van de Maagd van Guadalupe,

Koningin van de Goddelijke Will!




