Leven in de Goddelijke Wil — Vlaanderen

december 2012

UITNODIGING

Na een meer dan intens gebeuren in de Goddelijke Wil - onze
retraite/bedevaart op de plaats waar Luisa leefde - willen we ook nu
De Dienares Gods weer samen komen tijdens de kerstperiode. Jullie worden allen
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ledereen die meer kennis wil krijgen over het Leven in de Goddelijke Wil
en dit Leven verlangt te gaan leven is meer dan welkom.

De Kerk beleeft momenteel het JAAR VAN HET GELOOF, een initiatief
van onze paus. Het ging van start op 11 oktober terwijl wij in Corato
waren. Die dag was het net 50 jaar geleden dat het Tweede Vaticaans
Concilie begon.

Dit Jaar van het Geloof, van ons geloof, zal ook het onderwerp zijn van
de conferentie tijdens onze samenkomst. Nadien houden we een
gebedsmoment. Vervolgens willen we aan de hand van een
beeldmontage, ons verhaal brengen over de enorme belevenis in
Corato. Niet enkel wie meeging maar ook iedereen (die er misschien
een volgende keer zal bij zijn) zal dit zeker boeiend vinden. We praten
er dan nog samen over verder bij een kop koffie of thee.




Er worden je 4 data voorgesteld en dit op verschillende weekdagen.
Hieruit kan je een namiddag kiezen. We komen telkens bijeen van 14 u
tot 18 u. Het zou wel goed zijn onderling af te spreken om samen tot
hier te komen.

Laat a.u.b. weten wanneer je komt (telefonisch of schriftelijk of via mail).
donderdag 20 december 2012
zaterdag 29 december 2012
donderdag 3 januari 2013

woensdag 9 januari 2013

Bidden we opdat het JAAR VAN HET GELOOF veel vrucht mag dragen.

We willen dit, nu de advents- en kersttijd dichterbij komt, heel
uitdrukkelijk doen met Maria, de Moeder van het geloof, onze Koningin
van de Goddelijke Wil.

Vergeten we de kerstnoveen niet vanaf 16 december!

(zie 'VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL’, FIAT lI-boek blz. 157)
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terugsturen naar Goedele (of mailen goedeledemaeyer@hotmail.com)

Varendriesstraat 30 — 9031 Drongen (tel. 09/227.97.59




EN WEER LEIDT ADVENT
ONS NAAR KERSTMIS...

Mijn geboorte in de tijd was de liefdesuitstorting
van de allerheiligste Drie-eenheid voor de schepselen.
In een uitstorting van liefde van Mijn Moeder
werd ik geboren uit haar schoot
en vanuit een uitstorten van liefde
word Ik herboren in de zielen.

Maar deze uitstorting is gevormd door verlangen.
Van zodra de ziel naar Mij begint te verlangen
word Ik ontvangen.

Hoe meer haar verlangen stijgt,
hoe meer Ik in de ziel groei.

En wanneer dit verlangen haar innerlijk
helemaal vervult
en het punt bereikt naar buiten toe
te gaan overstromen,

word Ik herboren in de gehele mens.

Jezus tot Luisa Piccarreta

Laat je verlangen groeien naar Hem. Blijf verlangen te
leven in Zijn verheven Wil. Hij wil met Kerstmis - en
alle dagen van je leven - ook in jou worden geboren.




